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Ee courageous. Serve.

Welkom, Servant! Jq, jij. Jij bent een Servant. Sinds je inschrijving voor een project van World
Servants heb je die naam. Maar eigenlijk heb je die al veel langer. Want dienen zit in je DNA. Wij
zijn gemaakt om er te zijn voor de ander. Wij horen bij elkaar. Alleen bestaan kan niet. Een Servant
dus. By design.

Toch lukt het lang niet altijd, dienen. Ook al ben je ervoor gemaakt, toch blijft het vaak steken op
de actie. Herken je dat? Je ziet een kans om er voor een ander te zijn, maar je trekt je terugin je
eigen comfortzone. Even ontbreekt het je aan moed. De excuses winnen het van de
dienstbaarheid. ‘Wat zullen ze wel niet denken als ik..?’

Precies die moed is het enige dat je nodig hebt om te dienen. Verder HE-LE-MAAL niks. ‘Is dat zo?’,
gaat er nu door je hoofd. Ja, dat is zo. Dienen vraagt niks anders dan een klein beetje moed.
Dienen is de ander een stukje verder brengen. Nou, dat kun jij. Je bent ervoor gemaakt zelfs.

Ken je het Bijbelverhaal van Gideon? Ook zo iemand, gemaakt om te dienen. Gemaakt om
anderen een stukje verder te brengen. ‘Wow’, denk je misschien. ‘Da’s niet zomaar iemand, da’s
een held.

De eerste keer dat Gideon genoemd wordlt, zit hij verstopt. Niet bepaald de held hoe we ‘'m
kennen. Toch is hij gemaakt om moedig te zijn. Dat blijkt verderop in het verhaal, als hij uiteindelijk
zijn volk redt.

Niet gek als je dit leest met de nodige reserves. ‘lk word echt niet zomaar aanvoerder van een
leger,’ zou je kunnen denken. Klopt. Dat had Gideon ook nooit zo bedacht. En toch gebeurt het. De
verscholen jongen wordt niet zomaar de grote held, hij doet het met knikkende knieén. Maar hij
DOET het wel, ondanks angst en onzekerheid.

Die moed is wat Gideon succesvol maakt. Terwijl afwachten veel makkelijker geweest was, heeft
Gideon de moed om te dienen. En daarmee maakt hij het verschil.

Het jaarthema herinnert je eraan dat er niets
anders nodig is dan een klein beetje moed om in
actie te komen als de Servant die je bent. En als
de moed je nu in de schoenen zakt: die actie hoeft
niet groot te zijn. Een klein beetje moed, een kleine
stap is genoeg. Wie weet wat dat jou en degene
die je dient brengt.




