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Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te
dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.

Johannes 15:16

Zondag 14 juli ‘ Maandag 15 juli

Vandaag vertrekken we.

Wilt u bidden dat we een goede reis mogen hebben.
Sommige deelnemers hebben nog nooit gevlogen of
zien er tegenop wat het allemaal extra spannend
maakt.

Wilt u bidden voor een zegen over het hele team.
Dat we omschakeling naar Ghana goed kunnen
maken. Bid ook voor eenheid binnen het team. Dat
we goed op elkaar ingespeeld mogen raken.

Na de vlucht overnachten we in Accra. Bid voor een
goede nachtrust.

Dinsdag 16 juli

laatste instructies voordat we daadwerkelijk gaan
bouwen.

Bid voor de eerste contacten. Dat we een open en
liefdevolle houding mogen hebben naar de mensen
die ons ontvangen.

Bid voor Stephen, de lokale leider waarmee we
samenwerken. Dat we een vruchtbare samenwerking
mogen hebben de komende weken.

Donderdag 18 juli

Vandaag is de eerste dag van het kinderwerk
programma. We hopen op een mooie groep kinderen
waar we mee mogen optrekken de komende weken.

Bid voor een goede tijd van de plaatselijke kinderen,
dat we ze een waardevolle tijd mogen geven.

Bid vandaag voor Marco, hij is de toerustingsleider
op dit project. Dat hij mag vertrouwen op Gods
leiding en de inhoudelijke programma’s goed vorm
weet te geven.

Vandaag zullen we de bouw openen en krijgen we de

Vandaag reizen we vanaf Accra naar Asenema.

Wilt u bidden voor een goede reis van ons hostel naar
onze project locatie. Er zullen veel indrukken op ons als
groep afkomen. Waar verblijven we, hoe zijn de
mensen hier en hoe ziet de bouwplaats eruit.

Bid voor Gerda. Gerda is medisch leider op dit project.
Bid voor wijsheid en inzicht maar bovenal bescherming
zodat zij, mocht het nodig zijn, goed kan handelen in
medische situaties.

Woensdag 17 juli

Vandaag is de tweede dag van de bouw. Bid dat onze
eerste indrukken en inspanningen op een goede plek
mogen landen, en dat we ons gaandeweg thuis mogen
voelen.

Daarnaast zal de eerste GMG (goedemorgengesprek)
plaatsvinden. Bid voor openheid, respect en energie,
juist vroeg in de ochtend.

Bid voor verdieping in de relaties. Bid dat we levens
mogen zien veranderen. Bid voor Gods kracht in alles
wat we doen.

Bid voor Nynke, de technisch leider van het project. Dat
ze kracht en inzicht mag ontvangen om het
bouwproject zo goed mogelijk te leiden.

Vrijdag 19 juli

De derde dag op de bouwplaats, alles begint nu een
beetje te wennen.

Bid voor veiligheid op de bouw, dat er geen grote
ongelukken mogen gebeuren en de bouw spoedig
verloopt.

Bid voor Wianne, als kinderwerk leider heeft zij de
prachtige uitdaging om, samen met de deelnemers, de
kinderen te vertellen over wie God voor hen wil zijn.




Zaterdag 20 juli

De eerste zaterdag na een week gebouwd en
gesetteld te zijn. Bid voor een iets relaxte zaterdag.

Binnenkort zal het lifeSkills programma starten, een
bijzonder programma waarbij we met een aantal
tieners en jongeren op het project net een stapje
dieper mogen gaan wat betreft geloof, cultuur en
samenleving.

Bid voor Inge, zij is cultuurleider. Dat ze de jongeren
mag ondersteunen met het behalen van de
projectdoelen, en meer van de Ghanese cultuur
mogen leren.

Maandag 22 juli

Vandaag is de tweede bouwweek aangebroken. Bid
voor frisse energie en inzichten.

Bid voor Jetze, Jetske en Ewoud.

Woensdag 24 juli

‘ Zondag 21 juli

De eerste zondag op het project, we gaan een
kerkdienst bijwonen.

Bid dat we ons met elkaar verbonden mogen voelen in
deze dienst. Dat we, ondanks dat we niet dezelfde taal
spreken, weten dat we allemaal kinderen zijn van onze
grote Vader.Bid voor open harten en het verwelkomen
van de Heilige Geest. Dat we samen de eenheid in Jezus
mogen delen en ervaren.

Bid vandaag voor onze hoofdleiders Gerben en Carlijn.
Bid voor wijsheid, fijngevoeligheid, bescherming en
inzicht voor hen. Dat ze goed op elke situatie in kunnen
spelen, en mogen vertrouwen op de grote leider God.

Dinsdag 23 juli

Vandaag is het ‘gewoon’ een bouwdag. Inmiddels
gewoon geworden maar vooraf voor velen nieuw en
uitdagend. Bid dat alle indrukken een plekje mogen
krijgen.

Daarnaast is Merel vandaag jarig, ze wordt 18! Dat het
een feestelijke dag voor haar mag zijn, en dat we samen
dankbaar mogen zijn voor een nieuw levensjaar.

Bid voor Pascal, Timo Pol en Karst.

Donderdag 25 juli

We zitten ongeveer halverwege het project.

Misschien slaat de vermoeidheid inmiddels wat toe.
Willen jullie bidden voor de groep, dat iedereen
genoeg energie kan opdoen om te delen, om te
genieten en vooral om te zijn.

Bid dat de GMG voorspoedig mogen verlopen. Dat er
ruimte is voor elkaars verhaal, acceptatie en begrip.
Dat we elkaar mogen opbouwen en van elkaar
mogen leren. Dat we elkaar mogen bemoedigen in
het geloven.

Bid vandaag voor Berber, Oene en Lieuwkje.

Er zijn alweer zeven bouwdagen en zes
kinderwerkdagen voorbij. Het gebouw begint vorm te
krijgen en de ontmoetingen met de kinderen blijven
heerlijk ontwapenend.

Bid voor de locals die ons helpen met bouwen, dat we
elkaar wat beter leren kennen en van elkaar leren. Dat
er meer en meer eenheid mag ontstaan, goede
gesprekken en een plezierige samenwerking.

Anneke is vandaag jarig! Ze hoopt 17 jaar te worden.
Dank voor haar nieuwe levensjaar.

Bid vandaag voor ljnse, Jitsan en Roelie Marije.

Vrijdag 26 juli

We bouwen vrolijk verder en genieten van alles wat
dit bijzondere land ons te bieden heeft.

In de groep zitten jongeren die veel met geloof bezig
zijn maar ook jongeren die hier minder of niets mee
hebben. Bid voor wijsheid van de leiding om hier
goed mee om te gaan, dat iedereen zicht gezien en
waardevol voelt.

Bid vandaag voor Anna en Seruja.

‘ Zaterdag 27 juli

Elke dag weer staan er een heel aantal locals in de
keuken om voor ons het eten te verzorgen.

Bid voor deze locals, we zijn dankbaar dat ze elke dag
vroeg op zijn om voor ons heerlijk eten klaar te maken,
zodat wij weer energiek met de bouw verder kunnen
gaan.

Bid vandaag voor Froukje, Calista en Annelinda.




Zondag 28 juli

Vandaag bezoeken we een kerkdienst in de stad. Ook
hier zullen we weer veel nieuwe indrukken opdoen.

Bid voor een goede tijd als groep en dat we mogen
genieten van de zondag.

Bid vandaag voor Esther en Wouter.

‘ Maandag 29 juli

We zijn weer terug op de bouw!

Vandaag is laatste bouwweek. Het gebouw zal in grote
mate af zijn. Bid dat de deelnemers ook voor de laatste
bouwdagen energie en moed mogen ontvangen.

Vandaag zijn ook de voorbereidingen voor het
kinderfeest van morgen. Ook denken we rustig aan hoe
het zou zij om weer terug te zijn in Nederland.

Bid voor de jongeren dat ze bij terugkomst in Nederland
een plek mogen hebben om hun ervaringen te delen.
Bid voor onze partner in Ghana, dat zij het werk voort
mogen zetten.

Bid vandaag voor Timo Wijma en Yke Jelmer.

Dinsdag 30 juli

Het kinderfeest is gestart! Een feestelijke afsluiting
van vele mooie dagen met de kinderen.

Bid voor een mooi en gezellig kinderfeest.
We zijn dankbaar dat we zoveel dagen met de
kinderen op mochten trekken.

Bid vandaag voor Joas en Brent.

‘ Woensdag 31 juli

Vandaag zal de overdracht plaatsvinden.

Bid dat de klaslokalen als zegen voor het gebied zullen
functioneren, dat veel meer kinderen naar school
kunnen en dat de regio door goed onderwijs weer een
stap vooruit zal maken.

Bid vandaag voor Merel en Samira.

Donderdag 1 augustus

Deze dag staat in het teken van opruimen en
inpakken en ons vertrek richting Accra.
Bid dat dit alles soepel mag verlopen.

Bid dat een ieder de ruimte mag ontvangen om
gedachten een plek te geven nu de bouw en
inspanningen achter de rug zijn.

Daarnaast vieren we de verjaardag van Seruja. Ze
hoopt 20 jaar te worden. Laten we dat samen vieren
en danken dat ze een nieuw levensjaar mag
ontvangen.

Bid vandaag voor Elise, Sylvana en Anneke.

‘ Vrijdag 2 augustus

Vandaag hebben we een mooie dag in de planning in en
rondom Accra. Van natuur tot souvenirs, we maken er
een mooie dag van.

Aan het eind van de dag stappen we op het vliegtuig

richting Nederland.
Bid u mee voor een goede terugreis naar huis

Bid vandaag voor Bart, Lars en Marten

Zaterdag 3 augustus

Voordat we landen op Schiphol is het eerst nog feest
in het vliegtuig. Lars viert zijn 16° verjaardag! We zijn
God dankbaar voor zijn nieuwe levensjaar!

We hopen na een goede terug vlucht jullie allemaal
weer te zien op Schiphol! Dank voor het mee leven
en mee bidden.







