servan

GA JIJ MEE NAAR SIERRA LEONE
VOOR EEN ERVARING DIE JE NIET
SNEL ZULT VERGETEN?

Durf de komende zomer uit je comfortzone te stappen! Door het Westerse leven
los te laten en in hartje Afrika te beleven hoe het leven van een christen er uitziet.
Je ontmoet voldoening, dankbaarheid, verbondenheid en puurheid. Ga jij het aan?
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_* WE VERTELLEN JE GRAAG
MEER OP ONZE INFO-AVOND
4 DECEMBER!

Infoavond

Datum: 4 december 2018, Aanvang: 19:30 uur

Locatie: De Damsteen (naast Grote Kerk Alblasserdam)
Cortgene 8,2951 ED Alblasserdam

De reis

Datum: 10-08-2018 tot 30-08-2019, 20 dagen

Locatie: Sierra Leone, Afrika

Kijk voor meer info op www.worldservants.nl/alblasserdam

Wat ga je doen?
Bouwen
Je bouwt mee aan drie klaslokalen voor de kinderen uit Patifu. De school

werkt samen met de inwoners van Patifu aan goed basisonderwijs. Drie
klaslokalen veranderen de toekomst van kwetsbare kinderen.

Kinderwerk

Naast het bouwen maak je kennis met de ouders van deze leerlingen
tijdens een huisbezoek. Ook werk je zelf met de kinderen uit het dorp
door leuke activiteiten te organiseren.

Ontspannen
Naast inspanning is er ook ruimte voor ontspanning. We ondernemen
als groep leuke activiteiten en trekken er samen op uit.

Waarom zou je meegaan?
e Zelfiets doen aan armoede in de wereld
Meer over het geloof ontdekken
Mensen van een andere cultuur ontmoeten
Nieuwe vrienden maken
Kennismaken met ontwikkelingswerk
Meebouwen aan een betere toekomst voor de mensen in Sierra Leone
Op avontuur in Afrika

Tot grens op de info-avond!




