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HEE JIJ DAAR! DEZE ZOMER BEN JIJ AAN ZET OM TE BOUWEN AAN VERANDERING. DIT DOE JE 

OP VEEL VERSCHILLENDE MANIEREN. METSELEN NATUURLIJK. BOUWEN. ONTMOETEN. VERSCHIL 

MAKEN. HET WORDT PAS ÉCHT LEUK EN EFFECTIEF ALS JE HET SAMEN DOET! 
 
Jij bent gemaakt om de ander te dienen. Je mag de mensen om je heen helpen om een stukje 
verder te komen, net zoals dat je iemand kan lanceren op een trampoline door met steeds 
meer mensen te springen. Dienen begint met een zetje – een stap, een lach, een 
aanmoediging. Door samen te spelen en soms gewoon dingen te starten mag je jouw manier 
van dienen ontdekken.  
 
Juist die eerste stap zetten kan spannend zijn. "Wat nou als ik het niet kan?” “Wat als het niet 
brengt waar ik op hoop?” “Welke impact kan ík nou maken?”.  
Mattheüs 14 laat ons zien dat zelfs de discipelen dit soort twijfels hadden. Wanneer zij ’s nachts 
op het meer zijn, steekt er een storm op. De golven slaan over de boot, de wind giert om hen 
heen. Midden in die chaos zien ze een figuur over het water lopen: Jezus. Hun eerste reactie? 
Angst, twijfel en vragen. Maar dan roept Jezus naar Petrus. Hij tilt zijn voet op, zet hem over de 
rand van de boot op het water, en zet die eerste, spannende stap. Niet omdat Petrus zeker weet 

dat het lukt, maar omdat hij vertrouwt op 
degene die hem roept.  
 
Net zoals Petrus die met al zijn angst en 
twijfels de eerste stap zette, mag ook jij met 
al je onzekerheden beginnen aan jouw serve. 
Je hoeft je daarbij niet beter voor te doen dan 
je bent. Dienen doe je namelijk niet vanuit 
perfectie, maar vanuit wie je bént. Dat vraagt 
om een open houding; je mag echt iets van 
jezelf laten zien. Durf jij dat aan?  
 

En de eerste stap, die heb je al gezet toen jij je aanmeldde voor een project met World 
Servants. Je kiest er bewust voor om te bouwen in de levens van anderen. En dat doe je niet 
alleen! Als we met elkaar dienen en plezier maken, komt er echt iets in beweging. Dat is de 
kracht van samen: wat jij doet, heeft invloed op de ander en andersom.  
 
Your Serve. Just Play. leert ons dat we, net als bij het verhaal van Petrus, niet alles hoeven te 
kunnen maar dat we mogen leren door het gewoon te doen. Door samen te dienen, plezier te 
maken en simpelweg te beginnen, ontdekken we hoe we impact mogen hebben op de ander 
en onszelf.  


